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Inhoud

Van de
voorzitter,
Bart Jonkers '

Vakantie voor de deur!

Op het moment dat ik dit schrijf is de zomer
echt zichtbaar begonnen en als u dit leest, is
de maand juli al royaal van start gegaan.

Een deel van u heeft al vakantie en een groot
aantal anderen bereidt zich daar op voor. Een
prachtige tijd van zon en warmte,
ontspanning en even geen drukke agenda.
Voor een ander deel van onze gemeenteleden
bepaalt deze periode hen bij gemis of dingen
die niet meer (gemakkelijk) kunnen. Dan
liggen verdriet, eenzaamheid en
teruggetrokken leven op de loer.

Laten we vanuit die wetenschap ook naar
elkaar omzien en stuur vanaf je vakantieadres
eens een bericht, kaartje of brief naar mensen
die niet (meer) zelf op vakantie kunnen gaan
door ziekte, ouderdom of beperkingen.
Natuurlijk kan vakantie ook tijd geven om

eens een bezoekje te brengen. i &
Voor alle vrijwilligers binnen kerk en il =t Uaronich] et
samenleving hoop ik dat ieder zich weer kan e
en wil opladen voor de periode die in

Donderdagavond-
concerten 2024

11 juli Reelot Hamberg, argel Stephanuskerk
Gearges van de Ven, flull

september begint. Dan zullen we ieders inzet T
weer heel erg nodig hebben. Weet dat uw vy e RN, s

inzet en meedenken zeer gewaardeerd =
worden. O P ——
Daarom wens ik ieder vanuit dat perspectief ks :.:,, S S
graag een fijne, ontspannen en verrijkende Sl i |
vakantieperiode toe. - S

Aanvang: 20,00 uur  loegang vrijf




Overdenking

‘Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. (Psalm 103)

Het zou maar zo kunnen zijn dat dit mijn laatste meditatie voor Kerkklank is.

Want nog maar een paar weken en dan ga ik — wat men noemt — met emeritaat.

Natuurlijk gaat er dan best veel door je heen. Je denkt onwillekeurig na over alles wat geweest is en
ook over de gang van het leven meer in het algemeen.

Bij die gedachten wil ik nadrukkelijk Psalm 103 aanhalen. Die Psalm kwam sowieso in mijn leven op
gezette dagen voorbij, maar van verveling is geen sprake, integendeel: de klanken en woorden
verdiepen zich meer en meer.

Neem nu bijvoorbeeld dat begin van die Psalm. ‘Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn
weldaden’ Komt dit vers in de buurt van dat eenvoudige, maar o zo bekende lied: "Tel uw
zegeningen, tel ze één voor één’?

Misschien is het waar dat wij in de drukte van ons bestaan soms te weinig stil staan bij de
‘weldaden’ en bij de ‘zegeningen’ ledereen weet uit ervaring dat een mooie wandeling door een
zomers landschap behoorlijk verpest kan worden door een vervelend steentje in je wandelschoen.
Het steentje trekt alle aandacht naar zich toe en voor je het weet loop je alleen nog maar te
mopperen.

Zo kan het in serieuzere aangelegenheden ook gaan. Dingen in je werk bijvoorbeeld. Een
tegenslag, een teleurstelling. Duizend zegeningen misschien wel, maar één negatief punt zuigt de
totale aandacht naar zich toe. En als je dan niet oppast slaat alles zomaar om in somberheid.

Als je die donkere wolken ziet verschijnen aan de hemel, dan wordt het misschien wel hoog tijd
voor Psalm 103....

Tja, en dan komt er zo aan het begin van je pensioen of emeritaat natuurlijk n6g wel een gedachte
op — wie herkent dat niet? Het staat in onze Psalm in vers 15. ‘De mens - zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld.... De rest weet u; u weet wat er met die bloem gebeurt.
Dat klinkt nu wel érg serieus. Tegelijk is het ook gewoon de realiteit. Toen ik in Hardenberg kwam
wonen, was ik begin 30. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. We verbeelden ons intussen dat we
alle reden hebben te denken ‘still going strong’ Op tweede Pinksterdag reed ik weer de Friese Fiets
Elfstedentocht. Wel even aanpoten, maar dan heb je ook wat: jouw wél verdiende Fiets
Elfstedenkruisje. Je bent blij met je gezondheid. Tegelijk weet je bij het ingaan van je pensioen heel
goed hoe ver je gekomen bent. Maar ook hier brengt Psalm 103 ontspanning. Niet door
oogkleppen uit te delen. Wél door je er aan te herinneren dat de Heer trouw is. In het licht van die
trouw mogen we dankbaar verder reizen, allemaal. Prijs de Heer, mijn ziel.

Ds. Pieter Noordmans




Het is dinsdag 12 juni als we met Jaap en Tiny
Meerveld hebben afgesproken in de
koffieruimte van de Hessenwegkerk. Enkele
dagen voor de afscheidsdienst op 16 juni. In de
ruimte zien we al tekenen van het naderende
afscheid van de Hessenwegkerk.

Onder het genot van koffie blikken we terug op
het leven van Jaap en Tiny. Jaap werd geboren
op 9 mei 1959 in Voorthuizen als vierde in een
gezin met zeven kinderen. Hij volgde een
vakopleiding voor het beroep van slager, later
behaalde hij nog de diploma’s voor Horeca- en
café bedrijf. Jaap leerde Tiny Oppewal, geboren
in Workum op 1 oktober 1952, kennen in
Harderwijk, waar Tiny werkte in het
revalidatiecentrum waar de moeder van Jaap
verbleef. Jaap en Tiny trouwden en gingen in
Hulshorst wonen, in een deel van een
boerderij. Na enige tijd gingen ze naar
Harderwijk, waar ze tot 1989 in een flat
woonden waar ook hun zoon en dochter

werden geboren. Inmiddels zijn de kinderen de
deur uit en zijn er 4 kleinkinderen.

In Harderwijk krijgt de loopbaan van Jaap een
wending. Via kennissen van de ouders van Jaap
hoorden ze van een vacature bij het
PMT(Protestants Militair Tehuis). Jaap besloot
te reageren op de vacature en zo begon zijn
loopbaan bij het PMT. Jaap en Tiny verhuisden
verschillende keren. Zo woonden ze in
Seedorf(Duitsland), Schalkhaar, Havelte en
Ermelo en toen kwam de vacature van koster
in de Hessenwegkerk in Heemse voorbij.

Jaap vertelt dat het werk in het PMT terugliep
en het leek hem wel wat om koster te worden.
Zijn vader en opa waren ook koster geweest en
dus solliciteerde hij naar de functie in Heemse.
Hij werd aangenomen en zo kwam het gezin
naar Heemse. Ook Tiny besloot te solliciteren
en zij kreeg een baan bij
Clara Feyoena Heem. Dit
speelde zich af in 2003,
nu 21 jaar geleden.

We vragen hoeveel
koppen koffie heb jein al
die jaren gezet. Het aantal
kopjes hebben ze niet
? bijgehouden, maar heel
| veel koffie en thee. Eerst
werden al die kopjes nog
zelf gezet. Nu staat er een
s Machine, waarbij je met
één druk op de knop een
vers kopje of kan koffie
hebt.



Meerveld - Oppewal

Omgaan met mensen

Wat, zo vragen wij Jaap, vind je het mooiste aan
je beroep? Het omgaan met mensen is het
eerste wat hij noemt en dan komt er, er is geen
dag hetzelfde. Er zijn voor mensen. In de 21 jaar
zijn er 12 predikanten gegaan en gekomen.
Ook dan wil je er zijn als koster. Jaap vertelt
over de begrafenissen, die er vanuit de
Hessenwegkerk zijn geweest. Begrafenissen die
hij met veel respect voor en met de familie
heeft verzorgd. Waarbij hij er ook dan graag is
voor de mensen. Voorlopig blijft Jaap de
uitvaartdiensten vanuit de Witte of
Lambertuskerk dan ook als (hulp)koster doen.

Avondwerk

In zijn 36-jarige loopbaan bij het PMT en in de
Hessenwegkerk heeft Jaap veel avondwerk
gedaan, daarbij was zijn vrouw Tiny altijd
stand-by.

Contacten met collega’s

Naast de collega’s in Hardenberg/Heemse is er
geen Kostersbond meer. Deze is opgeheven zo
vertelt Jaap. Te weinig leden.

Kenmerken van koster Jaap
Staat altijd bij de deur bij het verlaten van de
kerk. Heeft een stropdas voor in de kleur van
het kerkelijk jaar. Heeft een luisterend oor. Is
flexibel. Heeft organisatietalent.

Hoe voelt het om te stoppen?
Jaap zegt uit de grond van zijn hart: vreemd.
Wat ga je doen zo vragen wij. Gelukkig valt
Jaap niet in een gat want naast dat hij graag
opa wil zijn voor zijn kleinkinderen is hij actief
bij de Baalderborg, in het bestuur van de
Vrienden van het Hospice, het
standwerkersconcours, de Taptoe , voorzitter
van O.PA. (Oud Papier Actie), gaat hijin het

bestuur van de Voedselbank en is hij actief als
verkeersregelaar. Is er dan nog tijd over dan
gaat hij puzzelen en dan speciaal de puzzels
van Jan van Haasteren, 1000 stukjes. Ook Tiny
gaat meer tijd besteden aan haar hobby,
Diamond painting. Dit doen ze, zo vertellen ze,
in hun eigen woning. Voorheen woonden ze
altijd in dienstwoningen maar nu hebben ze
voor het eerst een eigen stekkie.

Tot slot

We wensen Jaap en Tiny dat ze mogen genieten
van hun welverdiende pensioen.

Anekdotes

Een avonddienst, een predikant, maar geen
liturgie ontvangen, Jaap besloot de predikant
van buiten maar eens te bellen. Ja maar, zei de
predikant, ik ga niet bij jullie voor, maar in......
Nee zegt Jaap, u staat bij ons..... Nee ik sta
in.....de predikant besluit zijn agenda te
raadplegen en zegt, verdomd.....ah!

Een kerklid vindt het geluid in de kerk maar bar
slecht. Er is een ringleiding, maar.... Jaap zegt
als u daar gaat zitten dan is dat beter. Het
kerklid was niet te overtuigen. Stegeman erbij
gehaald. En toen hij het gemeentelid vertelde
waar hij moest gaan zitten bleek het geluid
perfect.
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Hoe God zijn gelovigen nooit in de steek laat

In Gods smokkelaar vertelt Anne van der Bijl zijn levensverhaal. Hij
groeit op in Noord-Scharwoude, een klein dorp in Noord-Holland.
Daar droomt hij in de kerk en daarbuiten al van grote avonturen.
Het dorp is hem eigenlijk te klein. Als kind maakt hij de tweede
wereldoorlog bewust mee. Als jongere dient hij in een elite eenheid
van het leger en vecht in India. Lichamelijk en geestelijk verwond
van de dingen die hij daar heeft meegemaakt, komt hij uiteindelijk
terug in Nederland tot geloof. Daarna begint een zoektocht van een
aantal jaren wat God voor plannen met hem heeft. Hij verdiept zich
in de theologie, leert hoe hij met mensen kan praten over het geloof. Maar vooral: hij leert op God
vertrouwen en Zijn weg te volgen.

Dit komt hem goed van pas voor de rest van zijn leven. Door een wonderlijke samenloop van
omstandigheden leert hij het communisme kennen. Krijgt met een groepsreis een zeldzaam kijkje
achter het gesloten ijzeren gordijn en raakt daar onder de indruk van de vervolgde kerk en hun
nood in Oost-Europa. Zo begint een leven lang de wereld rondreizen naar de gevaarlijkste plekken
waar je als christen maar kan zijn. Om vervolgde christenen waar dan ook maar ter wereld op te
zoeken en te ondersteunen waar dat maar kan. In het begin door het smokkelen van Bijbels, maar
zijn werk en uiteindelijk organisatie wordt steeds groter en breder. Het is daarmee ook het verhaal
van de ontstaansgeschiedenis van Open Doors.

Ik vind het een indrukwekkend verhaal over hoe God zijn gelovigen nooit in de steek laat. En de
mensen helpt die die gelovigen te hulp komen. Hoe je samen met God, ongelooflijke dingen kan
doen. Hoe dingen wonderlijk verlopen ten goede. Krijg maar eens een auto vol met Bijbels de
grens over, terwijl normaal alle auto’s altijd volledig worden gecontroleerd door de douane.

Het is een boek dat je met de neus drukt op narigheid in de wereld, maar tegelijk doordrenkt is van
hoop en geloof. God laat zijn gelovigen nooit in de steek. Een aanrader om te lezen!

Hartelijke groeten,
ds. Yvonne



A", Protestantse kerk
""J ’ wijkgemeente Radewijk

Wijkpredikant:
Vacature.

Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023

06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com

Geslaagden

ledereen die geslaagd is van harte gefeliciteerd!
Fijne vakantie en heel veel succes in de
volgende stap die je gaat nemen!

De warmte van de zomer
zindert over de velden.
Het ruisend graan

zingt een lied

van de korrel

in goede aarde.

Belofte van brood

ten leven.

Marijke van der Giessen

Feest in de kerk

Op 27 mei en 2 juni was het dubbel feest in de
kerk.

In de diensten werd de doop bediend aan Saar
van der Have door ds. Gert ten Hartog en
Anna Mae Ramaker door ds. Piet Noordmans.

Daarnaast werd in de dienst van 2 juni afscheid
genomen door Tygo ter Wijlen van de
kindernevendienst.




Op 26 juni was in De Opgang in Radewijk de
opening van de nieuwe expositie in het kader
van “Kunst in de Kerk”, deze keer met als thema
“de KUNST van het KIJKEN". De expositie
bestaat uit werken van Dinie Goedhart en

Peter B. Van Houten.

Na het welkomstwoord door Alie Veldsink
vertelde ds. Joop Dijkstra (onze voormalige
wijkpredikant) hoe hij het werk van de beide
kunstenaars had “ontdekt” Hij beschreef hun
werk als “bezielende kunst die tot je komt”.

Na een muzikaal intermezzo door Cora Paulides
(celliste) en Nina Schwarz (gitariste) vertelde
Peter van Houten over zijn studie (0.a. in Rome)
en over zijn werk.

“Schilderen is een visuele taak, net als schrijven.
Als je begint weet je soms niet wat het gaat
worden, of het lukt en, ook heel belangrijk,: of
het aanslaat.”

Na nog een paar muzikale meesterwerken van
Cora en Nina sloot Alie Veldsink de
bijeenkomst, en opende daarmee de nieuwe
versie van “Kunst in de kerk” waarna de
aanwezigen onder het genot van een kopje
koffie de nieuwe exposite konden
bewonderen.

De KUNST van het KIJKEN is in de maanden juli
en augustus te bezichtigen op maandag- en
donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in
De Opgang in Radewijk. De toegang is gratis.

Van harte welkom.




AW, Protestantse kerk
-‘ " wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Het zijn historische dagen voor de
Wijkgemeente Heemse. Op 30 juni namen we
afscheid van de Hessenwegkerk, die zo'n lange
tijd ons geestelijk thuis was. Goed 72 jaren
bood het de Gereformeerde Kerk een plek. Een
mensenleven lang! De laatste jaren mocht ook
een deel van de Hervormde, en later de gehele
gefuseerde Protestantse Wijkgemeente
Heemse een plek vinden onder dit dak.
Allemaal herkenden wij ons in dat ene geloof
dat Jezus Christus de Heer is, en wij allen
kinderen van één Vader mogen zijn. Wat is hier
een geloof gedeeld, wat zijn er voor jong en
oud mooie bijeenkomsten en activiteiten
georganiseerd. Wat heeft de gemeente gevierd,
de trouw van God aan mensen en de trouw van
mensen aan elkaar. Wat is geprobeerd om
samen het geloof handen en voeten te geven,
door er voor de verre of nabije naaste te zijn.
Aan al die dingen komt op deze plek een einde,
tenminste wat onze geloofsgemeenschap
betreft. We gunnen de Gereformeerde Kerk in
Nederland, die het gebouw over heeft
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genomen, dat dit godshuis ook haar tot zo'n
thuis mag worden.

Herinneringen zijn gedeeld op de inloopdag op
22 juni. In de Hessenwegkerk was gelegenheid
om te luisteren naar onze organisten. In ‘De
Esch’ was een fotopresentatie over de
geschiedenis van de Hessenwegkerk. Een markt
met spullen uit de inventaris van de kerk bracht
nog een mooi bedrag op (2300 euro) voor het
wijkfonds.



En in de foyer en buiten konden we in het plots
mooie weer (na weken van regen) hamburgers
en pannenkoeken eten. Wat een goede
gesprekken zijn ook hier gevoerd en oude
herinneringen bovengehaald! De jeugd heeft ‘s
morgens een auto-interieur-stofzuigactie
uitgevoerd, waar tegenover een vrije gift voor
het Hospice stond.

Ook werd er een herinneringstijdschrift
gepresenteerd, dat ieder lid van de
Wijkgemeente Heemse heeft ontvangen. Er

was toen, en is nu ook, de mogelijkheid dit blad

B te kopen. Stuurt u, als u belangstelling hiervoor

heeft, een mailtje naar Cindy Grendelman
(c.grendelman@gmail.com), zij zal dan contact
met u opnemen. Een exemplaar kost € 2,-.

Op de 30e juni namen we afscheid van de kerk.
We zongen liederen, waarin geloofsvertrouwen
doorklonk. Psalm 42: 5 werd gezongen, ‘Maar
de Heer zal uitkomst geven, zoals ook 72 jaar
geleden klonk bij de ingebruikname van het
gebouw. Diezelfde Heer mogen we dienen in
het ‘nieuwe oude’ thuis van de gemeente, de
Witte- of Lambertuskerk. De ritualia, de

i voorwerpen die in het vieren van de gemeente
zo'n centrale plek innemen, zoals de Bijbel en

de paaskaars, namen we mee. De deur van de
kerk werd voor het laatst door koster Jaap
Meerveld gesloten. Nog één keer ontvingen we
vanuit de Hessenwegkerk de zegen. Na het

- strijken van de PKN-vlag wandelden we

gezamenlijk naar de andere kant van de es. In
de Witte- of Lambertuskerk vonden wij een
plek, en ook de ritualia kregen hun plek. “Ga
met God, en Hij zal met je zijn’, zongen we (lied
416). Dat is toch ons geloof én onze bede, dat
we ook in dit oude godshuis samen die Heer
mogen vinden en dienen.

De verbouwing van de Aerninckhoff verloopt
volgens plan. Vanaf juli zal die beschikbaar zijn
voor de gemeente om er gebruik van te maken.
Het zal nog even duren voor de Witte- of
Lambertuskerk gerestaureerd gaat worden. Dat
is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant:
het schept wel de mogelijkheid om te bekijken
wat bij een komende restauratie nog
meegenomen kan worden vanuit de ervaring
van het gebruik van de kerk. Laten we maar van
de nood een deugd maken!
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In de vorige Kerkklank las u dat we in de dienst
van 16 juni afscheid zouden nemen van koster
Jaap en Tiny. Zij houden er niet van om in de
spotlights te staan — maar wat een mooie
morgen. Hij werd toegesproken door voorzitter
Gerda Kappert en zij bood hen namens de
gemeente een cadeau aan. Kleindochter Elise
zong het lied ‘Tienduizend redenen tot
dankbaarheid: Prachtig! Jaap stopt, maar wil
beschikbaar blijven voor rouw- en
trouwdiensten. Fijn Jaap en dank voor jullie
inzet door de jaren heen! Een vrijwillig
kostersteam zal nu de taken van je proberen
over te nemen.

Meer foto's van het afscheid op pagina 6
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In de afgelopen maand hebben we bij een
echtpaar uit de gemeente huisavondmaal
gevierd. Op een door-de-weekse dag mocht ik
dat samen met onze diaken Daniélle Konkelaar
doen. Een bijzondere en zegenrijke ervaring!
Kunt u om een of andere reden niet naar de
kerk, maar wilt u wel in kleine (huiselijke) kring
avondmaal vieren? Laat u het ons weten, dan
pakken we dit breder weer op!

Er verandert veel in deze tijd. We hopen dat het
ook nieuwe mogelijkheden opent, dat we
samen in een andere kerk samenkomen.
Misschien heeft u wel heel goede gedachten
over wat u ons als gemeente ziet doen in de
toekomst. In de kerk of daarbuiten. Bidt u er
eens over! Als u met ons uw ideeén wilt delen,
bent u uitgenodigd die te delen in onze
ideeénbus. Die vindt u online, in de Scipio-app.
En ook tastbaar in de Aerninckhoff.

Eén zo'n goed idee is het samen volleyballen.
Dit zou plaatsvinden op 12 juli, maar helaas
waren er te weinig aanmeldingen om dit door
te laten gaan. Een nieuwe datum is geprikt: 17
januari. Dan heeft u wat langer tijd om er over
na te denken en een team te vormen.

Na de overgang naar de Witte- of
Lambertuskerk en de overstapdienst op 14 juli
waarin Marin, Eline, Femke, Koen en Roeland
afscheid nemen van de kinderdienst is het
(school)vakantie. De ‘Kerkklank’ neemt ook een
maand vakantie en komt in september weer
uit. We wensen u allemaal hele goede
zomerdagen toe!

Ds. Gijsbert Rohaan



Zondag 30 juni was het zover: we sloten de deuren van de
Hessenwegkerk om samen op pad te gaan naar de Witte-
of Lambertuskerk. Eén voor één werden de ritualia de
kerk uitgedragen om ze weer een passende plekin de
Witte- of Lambertuskerk te geven. Er verandert veel door
de jaren heen! Maar Eén blijft dezelfde. Gisteren, vandaag
en tot in eeuwigheid.
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b i wijkgemeente Baalderveld
W

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Voor het nieuwe seizoen 24/25 is het jaarthema
van de Protestantse Kerk: ‘Als nieuw! Leven in
het licht van Gods Koninkrijk'

Het geloof in Gods nieuwe wereld daagt uit om
samen verantwoordelijkheid te nemen voor de
medemens en voor de schepping. Het is nabij,
onder ons, hier en nu.

Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien.
Focus. Deze hoopvolle levenshouding daagt
ons uit om ‘als nieuw’ te leven.

Het jaarthema ‘Als nieuw! is heel geschikt voor
de zomerfoto die je kunt maken. Op vakantie,
thuis en waar dan ook. We zijn weer benieuwd
naar jullie zomerfoto’s. Je kunt ze met je
fototoestel maken maar ook gewoon met je
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mobiel. Een klein stukje tekst is welkom en
max. 3 foto's. Doen jullie weer mee? Graag voor
26 augustus mailen naar
info@pietlangbroek.nl

In de diensten in september op zondag 1 en 15
komen ze in beeld. Succes!!

L = S =11

Het betreft de telefonische bereikbaarheid van
onze wijkgemeenteleden. Er zijn steeds minder
huistelefoonnummers, omdat alleen de
mobiele telefoon wordt gebruikt. In ons
bestand staan deze mobiele nummers dikwijls
niet vermeld en dat is voor ons onhandig.
Daarom onze vraag aan u: wilt u uw mobiele
nummer doorgeven aan Piet en /of Ellen, dan
zorgen zij er voor dat de juiste telefoon
gegevens in het bestand van de wijkgemeente
worden vermeld. Dank jullie wel.

Wanneer er behoefte is aan bezoek en
pastorale bijstand kunt u contact opnemen
voor het maken van een afspraak. Dit kan met
Piet of met Ellen. Ook in de zomerperiode is er
op maandagmorgen spreekuur van 10-12 uur
in de consistorie van de Hoftekerk.




Er zijn in augustus twee themadiensten over het
boek ‘De tien geboden’ van Marc-Alain
Quaknin (spreek uit: “waknien”) Hij legt in dit
boek op een heldere en aanstekelijke manier
de oorspronkelijke tekst van de Tien Geboden
uit. De rabbijn is in staat je tot een
onorthodoxe omgang met de aloude teksten
te brengen. Zondag aan zondag werden ze
streng gelezen in de kerk; gelukkig ontdekken
we dat de geboden die meer dan drieduizend
jaar geleden aan Mozes en het volk werden
gegeven, nog altijd ‘aanwijzingen’ zijn en een
fundament van ons westerse besef van normen
en waarden.

De diensten zijn op zondag 11 en 25 augustus
in de Hoftekerk, om 09.30 uur. Voorganger is
ds. Piet Langbroek

Vanaf 8 oktober start de gesprekskring over het
boek van Bas Ragas met de titel Jezus waarom?
Een ontdekkingsreis door de Bijbel. De
gesprekken zijn op een aantal dinsdagavonden
in de Schakel, geleid door Piet Langbroek. We
beginnen op dinsdag 8 oktober om 19:30 uur

in de Schakel. Meer info en opgave via het
programmaboekje van Zinln dat aan het begin
van het seizoen verschijnt.

Een week eerder, op dinsdag 1 oktober is er de
voorstelling van Bas Ragas in theater de
Voorveghter. In een tijd vol onzekerheden,
onrust en verandering zoekt Bas antwoorden in
een eeuwenoud verhaal. Bas neemt ons mee
door de Bijbel met muziek van Handel tot
Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en
confronterende dialogen. Het wordt een reis
door het meest geciteerde en misschien wel
onbegrijpelijkste boek ter wereld. Kijk voor
meer informatie en het bestellen van kaarten
op www.theateringodsnaam.nl

vieringen

Baaldervelddiensten
om 10 uur in de Beek

september
1 Baalderveld
15 Baalderveld

oktober
6 Baalderveld
20 Baalderveld

november
3 Baalderveld
24 Baalderveld Gedachtenisdienst

december
1 Baalderveld
15 Baalderveld
24 Kerstavond 19 uur

)



4", Protestantse kerk
-‘ " wijkgemeente Marslanden

Wijkpredikant: ¥
Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

o 5

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

-

Scriba:

Sander en Mariétte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

In de afgelopen periode hing bij meerdere
huizen de vlag in top met een tas eraan;
gefeliciteerd voor alle eindexamenkandidaten
die geslaagd zijn! Maar niet bij iedereen die
examen heeft gedaan was het feest, helaas.
Inmiddels zijn alle definitieve uitslagen bekend.
Mocht jij geen feest kunnen vieren, dan wensen
we je veel succes en wijsheid voor het nieuwe
schooljaar. Misschien opnieuw examen doen of
toch een andere weg... het komt vast goed!

We willen jullie graag meegeven dat u zelf of via
een ander een beroep op het pastorale team
kunt doen. Schroom niet om dat te doen.
Wanneer wij van een situatie weten kunnen we
er aandacht aan geven.

Voor pastorale bijstand kunt u zelf, of een ander
namens u, bellen met of mailen naar: ds.
Yvonne van Benthem, 06-23877515,
yvonnevanbenthem@pknhardenbergheems
e.nl

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag.
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Op maandagmorgen is er vanaf 10 uur
gelegenheid om ds. Langbroek te spreken in de
Hoftekerk en u kunt er zo naar toe komen.
Daarbij is er de mogelijkheid om zelf contact
met ds. Piet op te nemen en een afspraak op
een ander tijdstip en /of andere plaatst te
maken. Bel daarvoor 06-422 160 19 of mail
info@pietlangbroek.nl

Pastoraat is de kurk waar de gemeente op drijft
en een speerpunt in de Marslanden. Er wordt
naar elkaar omgezien. Het pastoraal team
draagt zijn steentje bij in de Schoutenhof,
Rigtershof, Atalanta, Blanckvoorthuis,
Baalderborggroep en elders in de wijk waar dit
nodig is. Er worden geboortebezoeken
gebracht en het pastoraal team helpt de
wijkkerkenraad met acties. Er zijn
koffiemiddagen in de Schout geweest, waar de
oudere gemeenteleden op af kwamen. Het
waren gezellige middagen. Het zorgt voor
verbinding tussen deze groep in de wijk. Ook
na de zomerperiode zullen deze activiteiten
weer plaats vinden. We kijken er nu al naar uit!

Op zondag 14 juli is er weer de
overspringdienst! U zult misschien denken wat
is dat nou weer? In deze dienst springen de
kinderen uit groep 8 over van de
kindernevendienst naar de tienerdienst. Echt
met behulp van een trampoline springen ze
naar de andere kant! Wilt u dit zien, kom dan
naar de Matrix.




Vanaf half 10 begint deze feestelijke dienst,
waarbij het thema is: Wat is jouw talent?
Animato zal zorgen voor de muzikale
ondersteuning en zal natuurlijk ook zelf hun
talent ten gehore brengen!

Ds. Piet Langbroek is de voorganger en maakt
er altijd een waar feestje van. Bent u er ook bij?
U bent van harte uitgenodigd!

De wijkkerkenraad vergadert regelmatig en er
wordt veel geregeld en op elkaar afgestemd.
We willen de komende vacatures bij u onder
de aandacht brengen:

K Wij hebben twee vacatures diaken vacant

H En één ouderling met als specialisatie
commissie voor kerken

Wilt u onze enthousiaste wijkkerkenraad
komen versterken? Neem dan contact op met
Johan Bel, johan.bel@planet.nl of via
06-53299744. Ook voor meer informatie of een
oriénterend gesprek kun je contact opnemen
met Johan. Wanneer je een geschikte
kandidaat weet, kunt je die naam aandragen.
We zien je berichtje of belletje graag
tegemoet! Op zondag 22 september nemen
we afscheid van een aantal ambtsdragers en
hopen we nieuwe ambtsdragers te bevestigen
en te herbevestigen.

Nadat zijn vader
omkwam,
ontvluchtte hij
de burgeroorlog
in Congo samen
met zijn moeder
en zes broers en
zussen. Het
onderwerp :
oorlog maakt hij zo toegankelijk mogelijk met
zijn muziek. Claude Kiambe (20), bekend van
zijn nummer Ladada (Mon dernier mot) vindt
het leuk dat vrolijke te combineren met
diepere teksten. ‘Ik vind het belangrijk om het

gevoel van toen te benoemen en om mensen
mee te geven dat iedereen dingen in zijn leven
meemaakt’ Hij is protestant en gelooft erg in
behandel een ander zoals je zelf behandeld wil
worden’. En: ‘Toon veel liefde, want je weet niet
wat een ander allemaal heeft meegemaakt.
ledereen is mooi, op zijn eigen manier! Wat
een wijsheid en positiviteit op zo'n jonge
leeftijd.

Laten wij deze zomerperiode de ideeén van
Claude een beetje meenemen, misschien als je
een liedje van hem op de radio hoort of
wanneer je een chagrijnige of minder
goedlachse persoon tegenkomt. Geef ze het
voordeel van de twijfel en toon vooral Liefde!

Wij wensen alle gemeenteleden een mooie
zomertijd toe!

Namens ds. Piet en ds. Yvonne en de
wijkkerkenraad van de PKN Marslanden

Zet 'm alvast in je agenda; de startdienst op 8
september 2024. De aftrap van het nieuwe
seizoen!

Het jaarthema is: Als nieuw! Leven in het licht
van Gods koninkrijk

Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De
werkers in de wijngaard' (Mattels 20, 1-16). In
deze gelijkenis is iets te proeven van de
vreemdheid én het bevrijdende van het
koninkrijk. Jezus zet alle menselijke
verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die
pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen
net zoveel loon als de arbeiders die de hele
dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon
naar werken maar genadeloon. Ondertussen
klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je
kunt elk uur aanhaken bij het werk in de
wijngaard. Als we ons richten op het hemelse
licht dat nu al over onze werkelijkheid valt,
scherpt dat het zicht op onze
verantwoordelijkheid voor de medemens, voor
de schepping, voor ons samenleven.

Je persoonlijke uitnodiging volgt nog in de
mail, houd het in de gaten!
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AW, Protestantse kerk
-‘ ’-' wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.n!

Scriba

Hennie Kregel

Rodedijk 30

06-2259 2706
scribabaalder@gmail.com

Het is prachtig als mensen hun favoriete
geloofslied aan gaan geven. En het wordt nog
mooier als ze (als wel) er de verhalen bij
vertellen. Blije verhalen, door verdriet én hoop
gekleurde verhalen. Kwetsbare verhalen. En als
je dan ook nog een band hebt die de sterren
van de hemel speelt en zingt met ons..., dan
heb je gewoon een mooie dienst. Een dienst
van geloof/hoop/liefde. Wat we eigenlijk al een
aantal jaren aan het leren zijn is om open te
praten over wat geloven voor je kan
betekenen. Dat gebeurt dus tijdens zo'n dienst!
Dus we kijken met dankbaarheid terug! Dat
kun je ook nog letterlijk doen:
https://www.youtube.com/watch?v=3_5YXcl
Ir-Y&t=3959s

Op Youtube vind je overigens alle diensten van
het afgelopen seizoen terug! Met dank aan de
mannen van de techniek die dat écht
fantastisch voor elkaar krijgen met elkaar!

Met ouders zijn we de afgelopen maanden een
paar keren bij elkaar geweest en we hebben
gebrainstormd. Hoe kunnen we het voor elkaar
krijgen dat we het voor kinderen fijn maken om
naar de dienst te komen? We hebben wat
moois bedacht. Ds. Wim gaat tijdens de
diensten een mooi kinderverhaal houden en

18

achterin de zaal gaan kinderen dan in een
ontspannen —en rustige — sfeer met elkaar aan
de gang om iets te maken/doen dat te maken
heeft met het thema. Maar...., na afloop van de
dienst is er dan “de derde helft”. Wij hebben de
mazzel dat we kerken in een sporthal en we
bouwen na de dienst snel de kerkzaal weer om
tot sportzaal. En dan gaan we een half uur
heerlijk sporten met kinderen van 6-14 met na
afloop een broodje hamburger of iets anders
lekkers. We deden dit nu al een aantal keren en
het is echt gaaf. Daarom gaan we er in het
nieuwe seizoen mee door! Net zoals ds. Wim in
het nieuwe seizoen ook doorgaat met het
maken van vlogs voor kinderen die op de Oase
en op de Elzenhof worden vertoond.
Trouwens..., ook die kun je terugvinden op
Youtube!

Tegelijk: er is nog meer. Op 7 juni hebben de
jeugdouderlingen kinderbingo georganiseerd
die hartstikke leuk én goed bezocht was! En
Rock Solid ging met Paul en Jeroen een nacht
kamperen en kamperen is altijd gaaf voor en
met jongeren

Het was heel gezellig.

Vier mensen uit onze wijk, Henk Dunnewind,
Francis Herrijgers, Erna Nonkes en Ellen
Kapteijn hebben zich in de afgelopen maanden
verdiept in wat de toekomst van onze
wijkgemeente kan zijn. We zien aankomen dat
het percentage dat ds. Wim werkt in de wijk
alleen maar gaat afnemen door bezuinigingen.
Wie weet zelfs in het komende half jaar wel, van
70 naar 60%. Dat gebeurt niet alleen bij ons,
maar op veel plekken. De verspieders, creatieve
mensen, zijn op zoek gegaan naar: hoe doen ze
dat elders? En ze hebben een rapport
geschreven dat we in september als kerkenraad
bespreken, maar daarna met jullie allemaal!
Want kern van wat de verspieders leren is:
gemeenten die gemeenschap zijn — onderling
verbonden met elkaar — die komen tot nieuwe
manieren van kerk zijn. Creatief, speels,
onderling verbonden, gelovig. Ons logo is



“de kracht van naar elkaar omzien”. Dat is niet
alleen een logo, maar mensen ervaren onze
wijk ook zo. Alle reden om met elkaar te gaan
brainstormen over hoe willen we mét elkaar
hier in onze wijk zorgen dat we een levende
gemeenschap zijn. We laten van ons horen in
het nieuwe seizoen en jullie worden echt
allemaal gevraagd om mee te denken (en als
het kan: mee te doen, want jij hoort er echt bij,
net als alle anderen!). Laat je verrassen dan
doen wij dat ook!

We proberen om zoveel mogelijk ouders en wat
oudere broers en zussen actief te krijgen bij het
jeugdwerk. Onze wijk heeft altijd vooral op
vrijwilligers gedraaid. En dan op een manier dat
we mensen vragen voor een overzichtelijke en
behapbare taak waar je plezier aan beleeft.
Druk heeft iedereen het, althans bijna iedereen.
Maar het kan écht energie geven om iets te
doen voor de gemeenschap die we met elkaar
vormen. Een prachtige vraag, die we opnieuw
stellen: wat mogen we van je vragen? Het
suggereert dat het een “mogen” is. Niks is een
antwoord. Maar het suggereert ook dat we met
elkaar een gemeenschap vormen en dat je daar
allemaal van tijd tot tijd wat aan meedoet, zoals
je dat ook bij de voetbal of korfbal doet.
Stoelen zetten, notuleren, sportactiviteit voor
de jongeren. We hebben écht nog wat plekjes
open voor taken en als we komen vragen, dan
hebben we je ook echt nodig. Niet voor onszelf,
maar voor elkaar en ten diepste ook voor God.

Op zondag 8 september vieren we onze
startdienst. Het thema is “Ga je ervoor?” Het
komt uit Trefwoord en het sluit goed aan bij
waar we mee bezig willen (zie boven). Het
wordt feest. Er zijn twee dopelingen: Marit
Lamberink — dochter van Jorien en Pascal
Lamberink én zusje van Eline, die gelukkig weer

beter is — en Ruben van der Wel, zoon van
Jan-Anne en Iris van der Wel-Kwakkel. De
nu-je-onderwegband doet mee, er zijn
kinderactiviteiten (zie boven!) en met wat geluk
ook een activiteit voor volwassenen. Nou ja, de
dienst zélf is natuurlijk al feest genoeg.

Voor de derde keer wordt er op zaterdag 23
september weer een “burendag”
georganiseerd. Deze verbindende activiteit
wordt georganiseerd door de wijkvereniging,
instanties en kerken uit Baalder. De middag
vindt plaats op het terrein bij de sporthal De
Kamp vanaf 13.00 uur — 16.00 uur

Een middag om elkaar weer even te ontmoeten,
een bakkie doen, een kniepertie te eten of een
lekkere suikerspin. Maar ook zijn er
springkussens en een stormbaan voor jong en
oud(er). De voorbereidingen zijn in volle gang.
Op de volgende nieuwsbrief en op Facebook
volgt het complete programma, na de
zomervakantie.

Wel is het belangrijk, dat u alvast aan het
opruimen slaat, want er is ook weer een
“kleedjesmarkt” Zodat iedereen (particulieren)
weer zijn spulletjes kan verkopen en weer
nieuwe spullen kan kopen. We willen er weer
een top middag van maken!

Maar eerst een goede zomer gewenst!! Tot dan.

Vooraankondiging voor de wijken: Ondermaat,
Bovenmaat, Wilgenstuk en de Bree, Hofweg,
Albert Schweitzerlaan / plein, Eiberhof.

Alvast voor in de agenda bij de start van het
nieuwe seizoen. Graag nodigen wij jullie uit
voor een ontmoetingsavond in de Boerderij
Beekberg 45 op vrijdag 13 september van 17.00
uur — 18.30 uur. Een ongedwongen samenzijn
voor iedereen met een hapje en drankje.
Hartelijke groet en een goede zomer
toegewenst, de Wijkteams.
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&, Protestantse kerk
.‘ ’- wijkgemeente Centrum

Wijkpredikant:

Ds. P. J. H. Noordmans

W. van Oldenburgstraat 9a
0523-261507
pjhnoordmans@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

In vérband met het naderende afscheid van ds.

Noordmans zal er per 1 augustus aanstaande
een nieuw moderamen aantreden. Het
moderamen wordt gevormd door Jenny
Welleweerd (voorzitter), Jet Sportel
(notulist/scriba voorlopig), Martijn van Breden
en Hennie Broekroelofs. Het nieuwe
moderamen hoopt op de medewerking van
iedereen binnen en buiten de kerkenraad. Met
Gods hulp en zegen zal het mooie werk van
onze wijkgemeente zeker voortgang vinden.
Hoewel nog niet definitief bekend is hoe de
vacature van ds. Noordmans (per 1 september
a.s.) ingevuld gaat worden vertrouwen we er
op dat er een goede invulling zal komen.

Na vele jaren komt er een einde aan de tijd dat
ik als wijkpredikant verbonden was aan onze
gemeente. Sinds 1989 wonend en werkend in
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Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op dinsdag en
donderdag

Scriba:

Jenny Welleweerd

Bruchterweg 70

06-29241309
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Hardenberg. Met heel veel mensen deel ik veel
herinneringen, verdriet en blijdschap. Dat
verdwijnt niet, maar toch wordt het anders.
Voor mijzelf, en ik denk ook voor velen van u -
even een punt in de tijd om samen bij stil te
staan.

Dankbaarheid voert de boventoon, want recht
uit mijn hart kan ik zeggen dat ik het hier met
u goed heb gehad. Dat gaan we vieren en
gedenken.

Op zondag 6 oktober is de afscheidsdienst, in
de Hoftekerk. Vanaf 1 september heb ik een
hele maand de tijd om die dienst voor te
bereiden, dus dat is mooi. Het koperensemble
verleent medewerking en ik vind het ook fijn
dat het Vocaal Ensemble HCM een paar
liederen gaat zingen. Verder zijn er natuurlijk
genodigden en familie, maar vooral ook uw
aller aanwezigheid wordt erg gewaardeerd.
Afgezien van de officiéle afscheidsdienst wordt
er ook een gezellige en feestelijke avond
georganiseerd in De Schakel. De organisatie
ligt in handen van een speciaal gevormde
commissie — en die houdt bijzonderheden
voor mij verborgen; en gelijk hebben ze. [k
weet wel dat het op donderdag 3 oktober zal



zijn. Van de namiddag tot in de (late) avond.
ledereen welkom. Noteert u de datum?

Er neemt nég iemand afscheid: koster Janneke
Meijer. Jaren terug begonnen als koster in de
Stephanuskerk, bereikt zij nu de
pensioenleeftijd. Daarom staat op 28 juli haar
afscheid gepland. Eerst is er een feestelijke ] : ; <
dienst, daarna koffie en persoonlijke woorden. Gramsbergen. Het weer was ons ook goed
Hartelijk welkom, iedereen. gezind gelukkig. Jan Kremer had weer een
leuke tocht uitgezet. In Gramsbergen kregen
we in de Meiboom ( gebouwtje van de kerk

Onze startzondag valt dit jaar op 8 september. aldaar) koffie en een koek en konden we ons
De bedoeling is dat het een openluchtdienst boterhammetje opeten. Het werkt toch wel
zal zijn, op de atletiekbaan — waar we eerder verbindend zo'n activiteit zeg! Na de

zijn geweest. Noteert u deze datum ook? De
dienst begint om 11.00 uur. Daarna is er
gezelligheid met spelletjes, koffie en iets te
eten. Het koperensemble werkt mee én er is
een muziekgroep. Voorgangers zijn Martijn van
Breden en ds. Pieter Noordmans.

De werkgroep Eredienst heeft gezocht naar
gemeenteleden die af en toe op zondag een
Schriftlezing willen verzorgen. De reacties
waren positief! Er hebben zich voldoende
mensen opgegeven om te starten.

ensloti bezichtiging van de kerk gingen we verder om
Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal. We de tocht af te maken. Mocht u de kerk in

hopen op een mooie zomer. Gramsbergen nog nooit bezichtigd hebben
dan raad ik u aan om er toch eens naar binnen
Ds. Pieter Noordmans te gaan en het mooie kunstwerk van glas te

gaan bezichtigen. En dan kunt u meteen
bekijken of de kerkbanken net zo lekker zitten
als in Hardenberg! Er was zelfs een
bezemwagen, maar ik geloof dat er niemand
heeft afgehaakt! Kortom van mij mag het
volgend jaar weer!

Zondagmorgen, 23 juni 2024, gingen we na een
fijne kerkdienst eerst gebruik maken van de
gelegenheid om koffie, thee of limonade te
drinken. En dat was lekker! Maar toen we dat
op hadden gingen we met ongeveer veertig

leden van de kerk op de fiets naar DhnieVosjan
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Een volle kerk. Een mooie familie dienst met ds. Noordmans en Martijn van Breden. Prachtige
muziek met medewerking van het koor Nooit Alleen uit Gramsbergen. Daarna een fijne wandeling
door het Vechtpark met lekkere broodjes halverwege. En het was heerlijk weer.




Seniorenmiddagen 2024/2025

PROGRAMMA SENIORENMIDDAG SEIZOEN 2024/2025

24 september 2024 - Mensana (koor);

29 oktober 2024 - Gebr. Kuiperij, vreemde voorwerpen;

26 november 2024 - M. Overweg, overleven in de natuur.;

10 december 2024 - Kerstviering (aanvang 15.30 uur);

28 januari 2025 - Nieuwjaarshijeenkomst;

25 februari 2025 - Gerda Marsman, reisverslag fietstocht;
25 maart 2025 - ds. Elly Veldman; Maaltijden in de bijbel;
15 april 2025 - Paasviering (aanvang 15.30 uur);

27 mei 2025 - Buffet (aanvang 16.30)

Deze middagen worden in de Schakel gehouden en beginnen om 14.00 uur, Paas- en Kerstviering hebben een andere
aanvangstijd nl. 15.30 uur! Voor verdere mededelingen zie Kerknieuws, Kosten: alleen de koffie en vrijwillige bijdrage.
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In herinnering

Rick Brink

Op 11 mei stierf totaal onverwacht Rick Brink.
Hij was jong, veel te jong, 38 jaar. Rick is
opgegroeid in een gezin van vader Geert,
moeder Roelie en zus Annelies. Het is natuurlijk
van heel grote invloed geweest dat Rick
“brozebottenziekte” had. Fysiek was hij
daardoor zijn hele leven kwetsbaar en
afhankelijk van zijn rolstoel. Maar je kunt een
beperking ZIN of een beperking HEBBEN. Zijn
ouders en zus hebben Rick altijd gestimuleerd
om vooral te kijken naar wat je wél kunt. Het
feit dat hij op de Elzenhof “gewoon” op school
heeft gezeten en niet op een bijzondere heeft
eraan bijgedragen dat Rick volop meedeed in
de samenleving. Lange tijd heeft hij gewerkt bij
Dion en toen kwam hij eerst in de plaatselijke
politiek. Met Ricks verstand én zijn mond was
helemaal niks mis! Zijn leven kreeg een soort
van vleugels en dingen leken op hun plekje te
vallen — zat de grote Regisseur daarachter? —
toen hij minister van Gehandicaptenzaken
werd. Enthousiast én met kennis van zaken
heeft hij heel veel betekend voor de
verbetering van mensen (kinderen dus ook!)
met een beperking. Toen die functie voorbij
was ging het werk op een andere manier
verder. Hij had zijn eigen adviesbureau én zat in
de Provinciale Staten. En toen was het allemaal

ineens voorbij. De evenementenhal moest
eraan te pas komen omdat er tallozen waren
die wilden condoleren. De invloed van de
kleine man was heel groot. De lege plek die hij
achterlaat ook. Bij velen, maar het meest intens
bij Geert, Roelie, Annelies, Gert en hun
kinderen.

Rick sprak over God als over “de Regisseur”. Dit is
een prachtig citaat uit een interview: En als het
moment van sterven dan plots daar is, wat
gebeurt er dan? ,Dan hoop ik dat de God Die
mijn leven regisseert dat ook in het
slothoofdstuk van mijn leven doet. En dat ik bij
Hem in de hemel mag komen. Ik vertrouw erop
dat Hij dat zal doen. "Loopt u daar nog tegen de
begrenzingen van uw rolstoel aan? ,Dat weet ik
niet. Ik vind het belangrijker dat ik daar de
mensen tref van wie ik houd. Maar als ik daar
nog steeds dit lijf zou hebben en in deze
rolstoel zou zitten, zou ik dat goed vinden. Dat
kan ik in Gods handen leggen. Ik vertrouw erop
dat Hij het goede zal doen. Dat is voor mij de
essentie van het geloof: het komt hoe dan ook
goed”

Ds. Wim van der Wel
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In herinnering

Betsy Slotman - Kuiperij

Op 7 juni overleed 57 jaar jong Jeanette
Albertha Slotman.

Betsy was de grote liefde van Gerrit (en
andersom) en samen woonden ze aan de
Baalder-Esch 45. Betsy werkte voor de
ondernemingsraad van de Saxenburggroep en
deed dat vol passie. Ze verstond de kunst om
met kinderogen naar de wereld om haar heen
te kijken: vol verwondering. Of het nu om de
bergen in Oostenrijk ging of de koeien vlak bij
haar huis of mooie luchten. Mooi als je dat niet
verleert! Het was één van de dingen waarom
Gerrit zo van haar hield. Zorgvuldig was ze in
alles: haar huis, haar liefde voor Gerrit, haar
werk, hoe ze over mensen praatte (nooit

iemand zwart maken), hun zorgvuldig geplande

vakanties. Bezorgd was ze ook, tegen het
angstige aan. Voor Gerrit, voor wat er kan

gebeuren. Het was dus om meer dan één reden

zwaar dat Betsy in het begin van 2023 werd

getroffen door borstkanker. Dapper sloeg Betsy

er zich doorheen, mee geholpen door Gerrit én

door haar geloof. Als ze een chemokuur
onderging zong ze voor zichzelf “o Heer die
onze Vader zijt...." Ze leek beter in maart jl.
Heerlijk. Maar toen werd ze intens moe en
onderzoek wees uit dat ze doodziek was.
Weken, maanden? Het werd één zeer intense
week waarin Betsy en Gerrit veel bespraken.
Opnieuw: bang..., waar ga je naar toe als je
sterft? Een prachtig verhaal over een dokter,
een zieke patiént én een hond én het verhaal
van Jezus en de vele woningen deed wonderen.
De angst verdween en ze stierf in vertrouwen.
Maar bij Gerrit én familie laat ze een grote plek
leeg.

Ds. Wim van der Wel

Willem Klein

Op 16 mei stierf Willem Klein. Willem werd
geboren in de witte boerderij aan de
Rheezerveenseweq als jongste van zes
kinderen. Hij maakte de oorlog bewust mee, en
moest wachten tot die was afgelopen om de
landbouwwinterschool te kunnen volgen.
Want Willem maakte van het boerenwerk dat
zijn gezin deed ook zijn vak. Hij kon geweldig
melken, daar kon geen machine tegenop, en
paarden waren zijn grote liefhebberij. Die
bleven, ook toen er tractoren werden
aangeschaft. Hij werd lid van de Landelijke
Rijvereniging Sallandruiters, die zijn oudere
broer had mee helpen oprichten.

Door een beschadiging aan zijn rug moest hij
vanaf zijn veertigste het zware werk op de
boerderij opgeven. Licht werk kon hij nog wel
doen, en ook de boekhouding was bij hem in
vertrouwde handen. ‘s Avonds ging Willem
vaak naar de manege op de Boshoek, en'’s
zaterdags naar concoursen. Toen zijn ouders,

broers en schoonzus
waren gestorven,
leefde hij een lange
tijd alleen op de
boerderij. Zijn
gezondheid nam ook
af, hij kreeg de
diagnose kanker. In
2022 werd hij
opgenomen in Clara
Feyoena Heem. Hij hechtte aan de rust die hem
vertrouwd was geworden, en was blij met de
goede zorg die hem werd verleend. Op 16 mei
overleed hij op de leeftijd van 93 jaar.

Op 24 mei namen we afscheid van hem in een
dienst in ‘De Lariks. We herinnerden ons hem
zoals hij was, en lazen uit Psalm 139. Over de
Heer die ons ten diepste kent. Zo kende Hij ook
Willem Klein. En wij gaven hem uit handen, in
handen van zijn Heer.

ds. Gijsbert Rohaan
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Van 24 juni t/m 31 augustus organiseert het
Platform van Kerken in Hardenberg

de Open Kerk.

Van maandag tot en met zaterdag zal de
Hoftekerk aan het Wilhelminaplein tussen
10.00-12.00 uur geopend zijn. De kerk is ook te
bereiken via de ingang aan de Lage Doelen.

Er is informatie over de geschiedenis van het
kerkgebouw, want behalve mensen die even in
de kerk willen verblijven of een kaarsje willen
branden, komen er hopelijk ook
vakantiegangers die over de kerk geinformeerd
willen worden.

Elke morgen zijn er 2 vrijwilligers aanwezig om
de gasten te verwelkomen. Regelmatig zal er
een predikant of kerkelijk werker aanwezig zijn.
Op de zaterdagochtenden van 11.00-12.00 zijn
verschillende organisten uitgenodigd om het
orgel te bespelen.

HARTELIJK WELKOM!

Donderdag 13 juni werd er ter afsluiting van het
seizoen een lunch georganiseerd met lekkere
soep en heerlijke broodjes.

Tijdens de vakantieperiode van 22 juli tot
vrijdag 31 augustus a.s. zal de Schakel 's mid-
dags gesloten zijn. Dit met uitzondering voor
begrafenissen en geplande evenementen.




Donderdagavondconcerten

Donderdagavond-
concerten 2024

www.donderdagavondconcerten.nl ¥ Stephanuskerk, voorstraat 36

Hardenberg @ Hoftekerk, Lage Doelen 3
;] 37 @ ‘Het Morgenlicht’ Gramsbergerweg 59

@ De Opgang Radewijkerweg 31 Radewijk

11 juli Roelof Hamberg, orgel Stephanuskerk

Georges van de Ven, fluit
(Venlo)

18 juli Int. koor ZEVENMAAL Hoftekerk
o.l.v. Tobias Bethlehem
Luko Hans, piano
Anneke Hamberg en Erik Nijzink, orgel

25 juli Bernardien Hamhuis, zang De Opgang
Marcel Harlaar, fluit (Radewijk)
Anneke Hamberg, orgel

01 aug. Bram Jaspers, orgel Het Morgenlicht
(Den Ham)
08 aug. Wim de Just, orgel Stephanuskerk

(Raalte)

15 aug. Organisten NGK en PKN Hoftekerk /
(Hardenberg) Stephanuskerk

Aanvang: 20.00 uur toegang vrij!
(bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd)
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In herinnering

Lammy van Lenthe - Runhaar

Op 21 mei overleed Lammy van
Lenthe-Runhaar. Dit kwam heel onverwacht,
want Lammy zat nog vol energie en was altijd
bezig — ook al was ze intussen 85 jaar. Ze
woonde, samen met haar man Albert, aan de
Karel Doormanlaan 12A. Daar woonden ze naar
volle tevredenheid.

Lammy werd geboren in Radewijk, waar ze
opgroeide in een groot gezin. Op jonge leeftijd
hielp ze thuis en deed ook dingen in de zaak
van haar ouders. In 1966 trouwde ze met Albert
van Lenthe. Ze gingen wonen in Heemse en
kregen daar samen drie kinderen.

In 1996 verhuisden ze naar Hardenberg, naar de
Karel Doormanlaan 3. Zorgzaam als ze was
kwam Lammy veel bij haar ouders, die toen aan
de Witte de Withstraat woonden.

Veel verdriet was er later om het overlijden van
dochter Erna. Maar Lammy ging door met
zorgen voor iedereen — eten koken, wassen,
enzovoort.

Aan de overkant in de Karel Doormanlaan kwam
een tijdje terug een kleinere woning vrij — daar

zijn ze toen heen verhuisd. Vooral ook omdat
Albert meer en meer gezondheidsklachten
kreeg. Ze hebben geen spijt gehad van die
verhuizing, integendeel.

Het verdriet was groot toen er zo onverwacht
een einde kwam aan het leven van Lammy.

We hebben de afscheidsdienst voorbereid met
Albert en de kinderen. De dienst was in De
Lariks, op 29 mei. We begonnen met een
kaarsje voor Lammy en een kaarsje voor Erna.
De lichtjes zeggen niet alleen dat de liefde blijft,
maar ook dat het donker en de dood niet het
laatste woord hebben. Er klonken woorden uit
Job en uit de brief aan de Filippenzen. En we
zongen van God, die ons vasthoudt en bewaart.

Ds. Noordmans

Chris van der Velde

Wanneer je langs het appartement aan de
Burgermeester Bramerstraat fietste kon je
zomaar Chris samen met zijn vrouw Dinie
aantreffen, genietend van het zonnetje. Hij had
al een tijd te maken met ziekte, maar hij bleef
positief. 92 jaar oud en 67 jaar getrouwd.

Chris en Dinie kregen 4 kinderen: Jan, Gerrit,
Hans en Alex. Het gezin woonde eerst in
Kloosterhaar maar ze hebben de langste tijd
van hun leven in Hardenberg gewoond. Toen de
kinderen uit huis gingen verhuisden ze naar een
appartement in de Mulderij. Maar in de tijd van
pensioen waren Chris en Dinie ook vaak te
vinden op de camping in hun caravan.

Chris heeft lang gewerkt in de bouw maar dat
veranderde door gezondheidsproblemen. Hij
ging naar een sociale werkplaats en werd
afdelingschef. Zijn vrije tijd besteedde hij graag
aan vissen en voetbal. In zijn jonge jaren was hij
een goede voetballer die zelfs een aanbod
kreeg bij een betaalde voetbalclub, maar dat
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was te ver weg en
werd afgeslagen.
Het leven van Chris
kende ook moeilijke
kanten, onder
andere door
medische .
problemen. Hij b
bleek een katmet9 ||
levens, naar zijn

volledige naam Cathariunus. Hij beleefde nog
mooie jaren, ‘bonustijd’ zoals we dat wel eens
noemen. Maar enkele dagen voor zijn overlijden
kwam hij in het ziekenhuis er niet meer
bovenop en zei hij 't is nu wel goed west'...
Chris van der Velde overleed op zaterdag 11 mei
2024. Op 16 mei jl. was het afscheid waarna
Chris begraven is op natuurbegraafplaats
Hoogengraven. Wij wensen Gods liefde en
troost toe aan Dinie, de familie en andere
geliefden.

M_J. van Breden



In herinnering

Hendrika Gerritdina Huisjes -
Eggengoor

Riek is geboren op 11 april 1942 in Holtheme en
opgegroeid in Schuinesloot.

Op 5 juni 1964 trouwde Riek met Harm Huisjes
en ze gingen wonen bij Harm zijn ouders op de
boerderij, De Roker Tip, Radewijk achterin. Ze
kregen vier dochters: Anita, Trudy, Herma en
Annebel. Riek hielp mee op de lagere school, bij
sportdagen en kerstvieringen. Daarnaast hielp
ze op de boerderij. Later kwamen er
kleinkinderen. Helaas moesten ze van Jonne al
snel afscheid nemen. De kleinkinderen kwamen
op een vaste oppasdag naar de boerderij. Riek
was sportief; ze zat op tennis, ze zwom en
fietste veel. Ze keek ook graag naar sport op tv.
Daarnaast was ze geinteresseerd in de politiek,
het Koninklijk Huis. Veertig jaar lang regelde ze

collectanten voor de Nederlandse Hartstichting.

Ze was actief in de Ouderencommissie van
Radewijk, hielp met schoonmaken bij de Tennis
en ging op bezoek bij alleenstaanden. In 2015
verhuisden ze van De Roker Tip naar De Roker

Smit. Zij vierden er hun 80ste verjaardag en 5
juni waren zij 60 jaar getrouwd. Afgelopen
maart kreeg Harm een herseninfarct. Riek was
zoveel mogelijk bij hem in het ziekenhuis. Maar
haar eigen klachten namen verder toe. Zij werd
in het ziekenhuis opgenomen en ging samen
met Harm revalideren in Clara Feyoena.
Zaterdag 8 juni mochten zij samen naar huis.
Daar overleed Riek op 15 juni 2024.

In de dankdienst voor haar leven stond Psalm
139 centraal. God omgeeft ons, zorgt voor ons
en gaat met ons mee.

Wij wensen Harm en de familie veel sterkte toe.

Bert Broers

Greet Ramaker - Wentzel

Greet werd geboren op 15 juli 1946 als oudste
meisje in het gezin van Wentzel uit Nijkerk.
Toen ze 18 jaar was zat ze op paasmaandag in
de kerk van Nijkerk en daar zag ze Gerrit Jan
Ramaker. Deze werkte in Nijkerk bij een
landbouwcootperatie.

Al na 2 jaar trouwden Gerrit Jan en Greet in de
kerk van Nijkerk.

Ze kregen 3 kinderen: Erik, René en als laatste
Martin.

Greet had grote liefde voor de natuur, ze
verzorgde de koeien op de boerderij van haar
schoonvader.

Gerrit Jan en Greet waren beide gelovig, maar
dan slaat het noodlot toe.

Zoon Erik overlijdt in 1999 ten gevolge van een
insecten bacterie.

Greet gaat dan heel erg twijfelen aan haar
geloof. “Waarom moet ons, moet mij dit
overkomen’, is dan een grote vraag.

Greet is jarenlang ouderling geweest.

De kinderen en kleinkinderen typeerden haar
als een sterke vrouw die positief in het leven
stond en dan toch die hevige twijfel.

De laatste jaren verbleef ze samen met Gerrit
Jan in Aleida Kramer in Coevorden.

Op 2e pinksterdag van dit jaar viel Greet. Ze
brak haar heup en kreeg kort daarna al een
nieuwe heup. Alles leek goed te gaan, echter
toen kreeg ze een fatale longonsteking en
daaraan is Greet Ramaker — Wentzel op 19 juni
2024 overleden.

Wat hadden we onze lieve moeder en oma en lieve
vrouw nog graag een tijdje bij ons willen hebben,
waren de woorden in de afscheidsdienst die op
maandag 24 juni jl. werd gehouden.

We bidden en wensen de familie Ramaker —
Wentzel troost, sterkte en kracht toe.

Wout Kelder
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Christenen in Pakistan staan sterker in hun
geloof!

In Pakistan vormen christenen een kleine
minderheid. Zij horen vaak bij de laagste klasse
en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen.
Veel christenen hebben te maken met
discriminatie en krijgen regelmatig kritische
vragen over hun geloof. Voor hen is het
belangrijk om goed te weten wat het geloof
inhoudt.

QTS (het Open Theologisch Seminarie),
partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil
Pakistaanse christenen versterken in hun
geloof. Deze bijbelschool biedt trainingen waar
christenen meer leren over de Bijbel en
ontdekken hoe ze zich staande kunnen houden
in de samenleving. Jaarlijks doen ruim
zesduizend mensen aan deze trainingen mee.
Onder hen zijn veel jongeren!

Kerk in Actie steunt via haar programma
Zending kerken en christenen in de
minderheid, zoals de christenen in Pakistan.
Doe je mee? We bevelen de collecte van harte
bij je aan!

Wil je liever een bedrag overmaken om dit doel
te steunen? Dat kan! Maak dan je bijdrage over
op bankrekeningnummer
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\ NL21 RABO 0324.9636.45 t.n.v. de Diaconie

van de Prot.Gem. Hardenberg-Heemse o.v.v.
collecte Zomerzending.

Help je mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

De ZWO commissie

De ZWO commissie gaat veranderen van
bestuursleden. Jan Heuver, Herik Olsman en
Mini Prins hebben op de laatste vergadering
van het seizoen 2023-2024 afscheid genomen
van de ZWO commissie.

Jan Heuver, als voorzitter en hij wordt
opgevolgd door Hans Roepers uit de
wijkgemeente Heemse.

Herik Olsman gaat stuivertje wisselen met zijn
vrouw Jolanda. Zij volgt Mini Prins op.

Jan heeft vanaf 2017 het voorzitterschap op
voortreffelijke wijze gestalte gegeven. Een
prettige manier van vergaderingen leiden en
altijd op een warme en enthousiaste wijze.
Mini en Herik zijn sinds 2007 lid geweest van
deze commissie. Mini verzorgde het
secretariaat en Herik was de Oeganda specialist
en de bedenker van steun aan goede doelen.
De laatste vergadering was op 17 juni in de
Opgang te Radewijk.

De vertrekkende leden wensen hun opvolgers
heel veel vertrouwen toe in hun
werkzaamheden en heel veel succes met het
bedenken van nieuwe grote acties en alles wat
op hun pad komt.

Jan, Herik en Mini hebben het met ontzettend
veel plezier en enthousiasme gedaan.



Uit de AK, jaarrekening 2023

JAARREKENING 2023, verkort overzicht met toelichting

o Protestantse P g te y-Heemse
Kerk Colege van Keroentmeesters - Jaamekening 2023
Verkort Overzicht

Begroting  Rekening Rekening

2023 2023 2022

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onrcersndes zaken 199,100 237559 200.188
Opbrengsten uit rente, divdenden en beleggingen - 7.5680 1601
Opbrengsten levend geld #20.000 894.059 882912
Totaal baten A 1019100 1.139.208 1.003.701
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen 191.000 244328 156.407
Kosten overige niet-kerkelijke sigendommen en 32.000 25556 20481
Alschrijvingen onfoerende zaken, instaliaties/invent 7.000 16.058 14782
F resp P 572.500 562.136 516418
Kosten kerkds en i 30.000 40575 47129
Verplichtingen/bijragen aan anders organen 60,000 61806 63363
Salanssen en vergoedingen 201.000 231.066 215884
Kosten baheer, administratie en archief 38 000 43802 50707
Rentelasten/bankkosten 6.000 2687 7113
Totaal lasten A 1.137.500 1.228.304 1.101.265
Operationeel resultaat (A) -118 400 -89.186 -7 564
Incidentele baten en lasten
Incidentels baten - 4T7.087 174182
Inc:dentele lasten -12.000 -103 976 -06 415
Incidentele baten en lasten (B) -12.000 ram 71767
Resultaat versiagjaar (A+8) 130 400 283925 70203
Mutaties 9 1
Onttrekkingen bestemmingsreserves - 1] 158783
Ontirekkingen bestemmingsfondsen . 35078 1121
Toevoegingen bestemmingsresenves - -347.001 -228.000
T gingen b ingsfond - -11.556 -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -322579 510896
Resultaat naar Algemene reserve (D) -130 400 -38 654 8107

Toelichting en verklaring (van de grootste) verschillen:

Algemeen:

Het totale resultaat 2023 is negatief. Bijna 39.000 euro. Maar begroot was een negatief resultaat van
ruim 130.000 euro. Het resultaat ten opzichte van de begroting is dus ruim 90.000 euro beter
uitgekomen.

Opbrengsten onroerende zaken voordeel 38.000 euro

Dit is met name toe te schrijven aan (veel) hogere incidentele verhuur van de verenigingsgebouwen
als bijv. een Alfa-College.

Vanaf januari 2023 is ook de nieuwe pastorie aan de Edelinckstraat verhuurd aan de familie Rohaan.
Die opbrengst was bij het opstellen van de begroting nog niet te voorzien.
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Opbrengsten uit rente etc. voordeel 8.000 euro
De lage/negatieve rente is omgeslagen en de banken keren weer rente uit op de banktegoeden. De
verwachting is dat de komende jaren er ook renteontvangsten te verwachten zijn.

Opbrengsten levend geld voordeel 74.000 euro
Dit bestaat uit de volgende rubrieken:

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen 730.000 786.775

Collecten in kerkdiensten 30.000 37.949

Giften 10.000 4 585

Kerkblad - -695

Solidariteitskas 35.000 39913

Overige opbrengsien levend geld 15.000 25.532

820.000 894050

Bij het opstellen van de begroting (eind 2022) was er sprake van een (grote) energiecrisis en een
hoge inflatie. De verwachting was dat dit merkbaar zou zijn bij de actie kerkbalans 2023. Er is een
(voorzichtige) inschatting gemaakt van een verwachte opbrengst van 730.000. Een bedrag dat ook
gebaseerd was op het aantal actieve toezeggingen op dat moment.

De werkelijke opbrengsten zijn met bijna 787.000 euro (gelukkig) fors hoger. De werkelijke opbrengst
2023 ligt op het niveau van 2022, toen er uiteindelijk 786.000 aan vrijwillige bijdragen is
binnengekomen.

Kosten kerkelijke gebouwen nadeel 53.000 euro

De totale netto energiekosten in de begroting 2023 zijn 100.000 euro. Daarbij is het ‘energieplan’
leidend geweest. Naast hogere energiekosten hebben we om de netto energiekosten te beperken,
ook ingezet op subsidies van derden en verhogen van de bijdragen door huurders.

De werkelijke energiekosten zijn uitgekomen op 119.000.
Gemeentelijke subsidie -/- 50.000
Bijdragen huurders -/- 4.000
Netto energiekosten 2023 65.000

Een ander nadeel in de kosten voor kerkelijke gebouwen is de hogere verzekeringspremie. Ten
opzichte van de begroting (en ook 2022) bijna een verdubbeling en meerkosten ter grootte van
11.000. De hogere verzekeringspremie houdt verband met een lagere premie restitutie vanwege
hoge schades.

Ook zijn er kosten gemaakt in verband met de aankoop van de nieuwe pastorie aan de
Edelinckstraat.

Tot slot zijn in 2023 enkele extra onderhoudsuitgaven gedaan (niet ten laste van het
onderhoudsfonds) die verband houden met maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Dit
zijn niet de investeringen die gedaan zijn in duurzame opwekking van energie (zie hierna).

Kosten pastoraat voordeel 10.000 euro
In juli 2023 is Bert de Lange met vervroegd emeritaat gegaan. Dat levert een besparing op in de
kosten voor predikanten.

In de loop van 2023 is Bert Broers aangetrokken als kerkelijk werker. Samen met de kosten voor
ondersteuning voor de wijk Marslanden ivm de ziekte van Yvonne van Benthem door Frans Schipper,
heeft dat tot hogere uitgaven geleid.

Onder kosten pastoraat vallen ook de kosten voor preekvoorziening. Die zijn in 2023 ook circa 10.000
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euro hoger uitgevallen dan begroot door de ziekte van Yvonne van Benthem en het emeritaat van
Bert de Lange.

Salarissen en vergoedingen nadeel 30.000 euro
Hieronder vallen de kosters, ondersteunend personeel, medewerkers kerkelijk bureau.
In de begroting 2023 zat nog een doorwerking van de te laag berekende salariskosten 2022.

Incidentele baten
Deze bestaan voor 347.000 uit waardestijging onroerend goed (hogere WOZ-waarden). De overige
incidentele baten zijn:

- bijdrage gemeente Hardenberg in de energiekosten 50.000
- verkoop gebouw de Samenkomst 75.000 (*)
- diverse baten (energietoeslagen derden) 5.000

Incidentele lasten

Het begrote bedrag van 12.000 zag op de ondersteuning van wijk Marslanden ivm de ziekte van
Yvonne van Benthem, Die kosten (doorberekend door PKN Nederland binnen de traktementen) zijn
verantwoord onder de kosten pastoraat.

De geboekte incidentele lasten zien op:

- Investeringen in verduurzaming 63.000 (*)
- overboeken legaat naar onderhoudsfonds 36.000
- overige incidentele lasten 4.000

Onttrekking bestemmingsreserves
De AK heeft besloten om een 4 tal bestemmingsreserves nader in te vullen:

- legaat Veurink 2.269
- legaat Breukelman 33,709
36.000 (afgerond)

en deze toe te voegen aan de onderhoudsvoorziening. Het opheffing van deze
bestemmeningsreserves wordt als een onttrekking gezien, het toevoegen aan het onderhoudsfonds
als een incidentele last (zie ook hiervoor). Per saldo raakt dit de exploitatie 2023 niet.

- Legaat Braakman 55.620
- Legaat Snijders 5.000
60.620

Dit bedrag is nu bestemd voor de verbouw van de WOL kerk.

Toevoeging bestemmingsfondsen.

(*) De AK heeft besloten om de verkoopopbrengst van het gebouw de Samenkomst in Rheezerveen
(75.000) te bestemmen voor investeringen in duurzaamheid. Zo is in 2023 een bedrag van circa
63.000 besteed aan zonnepanelen, HR++ glas, muurisolatie en airconditioning. Het eind 2023 nog
resterende bedrag (11.556) is toegevoegd aan het bestemmingsfonds, waaruit in 2024 nog
aanvullende duurzaamheidsinvesteringen gedaan kunnen worden,

Per saldo (opbrengst 75.000, investeringen 63.000 en reservering 12.000) raak dit dus de exploitatie
niet.,
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In oktober schreef ik over de Stadskerk. Een jaar
geleden was er het rapport van de commissie
die een inspirerende visie neerlegde: een
bruisend centrum waar mensen graag en
regelmatig komen, waar diverse activiteiten
plaatsvinden en waar veel te beleven valt. Dat
was een belangrijke impuls voor een zoektocht
die al enkele jaren geleden in gang is gezet en
nog steeds gaande is.

In november is er in de Algemene Kerkenraad
over gesproken en groen licht gegeven voor
een vervolg. Onder andere in de vorm van drie
werkgroepen, een voor de investering, een
voor beheer en een derde voor de
communicatie. We gebruikten daarbij het
motto van de schrijver Antoine de
Saint-Exupery: “Als je een schip wilt bouwen,
trommel dan geen mensen bij elkaar om voor
hout te zorgen, orders te geven en het werk te
delen, maar roep in hen het verlangen wakker
naar de uitgestrekte, eindeloze zee”

Er is veel over uitgewisseld in allerlei
overleggen. En het blijft ingewikkelde materie.
De grote uitdaging zit in de noodzaak om op
zoveel verschillende terreinen tegelijk te
bouwen aan iets nieuws. En als het een nog
niet klaar is, is het dan wel verstandig om op
ander terrein al vooruit te lopen en te
investeren?

De aarzelingen helpen niet om mensen te
vinden die in dit proces de handen uit de
mouwen te steken en ondanks onzekerheden
met passie en vuur aan de slag kunnen en
willen gaan.

Voor je het weet ben je weken of maanden
verder. En dan lijkt er misschien niets gebeurd.
Ga je in gesprek en vraag je door, lijkt het
misschien op het eerste gezicht ook dat er veel
herhaling zit in wat je dan hoort. Het kan ook
zijn dat het nog niet voldoende
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uitgekristalliseerd was en dat verder
doordenken en uitwerken gewoon nodig is.
Want het gaat wezenlijk om onszelf en
belangrijke afwegingen. We kunnen ook
dankbaar terugkijken wat er wel gerealiseerd is.
De samenwerking met de Voorveghter heeft
een paar mooie, goedbezochte muziek-
avonden opgeleverd. De ruimtes in De Schakel
worden onder andere door het Alfa-College
door de week en overdag goed gebruikt.

Ook deze zomer is ons centrum door de week
‘s morgens open (Open Kerk).

Enkele belangrijke vragen en uitdagingen die
we zien:

« De juiste mensen vinden en hen de ruimte
geven om stappen te zetten;

+ De afstemming met wijk Centrum over
mogelijke aanpassingen van het gebouw;

- Het gaat om kerk-zijn in een gemeenschap.
Wat is de rol van theologie en geloof in deze
ontwikkeling?

We zijn nog lang niet uitgepraat en uitgedacht.
Integendeel. De wereld verandert, wij zelf
veranderen daarin mee. Ook de kerk blijft niet
hetzelfde: voortdurend zullen we naar bij ons
passende antwoorden zoeken. Het werken aan
het Huis van de Stad gaat door vanuit alles wat
inmiddels is voorbereid.



In herinnering

Miny ten Brinke-Lamberink

Hermina Lamberink werd geboren op 22 mei
1938 in Bergentheim. Haar 86ste verjaardag
kwam in zicht, maar een paar dagen daarvoor
overleed ze op 20 mei 2024 in zorgcentrum
Clara Feyoena Heem. Een feest rondom haar
verjaardag hoefde ook niet zo zeer. Haar
gezondheid was brozer geworden, en na een
val zou ze niet meer zelfstandig kunnen wonen
in haar huis aan de Meeuwenstraat. De
afgelopen jaren waren moeilijk, want sinds
2016 mistte zij haar echtgenoot Jan ten Brinke.
52 jaar zijn ze getrouwd geweest waarin ze
twee kinderen kregen: Betsy en Jan.

Miny was, zoals gewoon was in die tijd, een
huismoeder terwijl Jan werkzaam was als
taxichauffeur en later werkte hij op de
ambulance. Toen Jan met pensioen ging en de
kinderen het huis uit waren gingen Jan en Miny
erop uit, vele (boot)reisjes werden gemaakt. Er
was tijd om met de kleinkinderen op te trekken
en te genieten.

Ze wordt herinnerd als een liefdevolle en
zorgzame moeder. Ze stond altijd klaar, zorgde

dat je nooit zonder
eten bij haar weg
ging en ze belde of
je veilig thuis was
gekomen met slecht
weer. Ze had zelf
niet altijd zoveel te
vertellen, ze hoorde
liever hoe het met
jou was. Ze cijferde
zichzelf weg. Maar,
bij de
afscheidsdienst
zeiden we dat ze daarmee niet onbelangrijk
was. Omdat ze gemist wordt door familie, maar
ook omdat ze door God gekend is alle dagen
van haar leven. Op maandag 27 mei was het
afscheid van Miny ten Brinke-Lamberink en is ze
begraven op De Larikshof. Wij leven mee met
familie en andere geliefden in hun gemis.

M.J. van Breden

Berend Jan Hendrik Prenger

“Het is gewoon afstrepen’, een uitspraak van Jan
Prenger die mij is bijgebleven. Zo sprak hij over
zijn ziekte toen hij wist dat hij niet meer beter
zou worden. Het zegt iets over zijn nuchtere
karakter terwijl hij ook zeer gewetensvol was. In
april 2023 had hij de diagnose uitgezaaide
longkanker gekregen. Nog ruim een jaar heeft
hij met hulp zelfstandig kunnen wonen. De
laatste weken heeft Jan doorgebracht in het
hospice in Hardenberg. Hij overleed op
donderdag 13 juni 2024.

Jan Prenger werd geboren in Hardenbergerveld.
Op jonge leeftijd verloor hij zijn moeder, door
het hertrouwen van zijn vader verhuisde hij op
14-jarige leeftijd naar Duitsland. Na een
opleiding tot timmerman vond hij zijn weg
weer terug naar Nederland. Eerst voor werk,
maar later ook om de liefde voor Klaasje
Lichtendonk. Ze trouwden op 6 december
1946. Later konden ze een eigen huis kopen in
De Krim wat Jan zelf heeft opgeknapt. Nadien

heeft hij ook zelf 2 huizen gebouwd, daarover
vertelde hij met gepaste trots.

In het werkende leven was hij veel van huis.
Klaasje zorgde liefdevol voor het gezinsleven
met de twee dochters thuis in De Krim. Jan
heeft het fijn gehad met zijn vrouw Klaasje, van
haar moest hij in 2020 afscheid nemen na een
tijd van mantelzorg voor haar. Jan keek
tevreden terug op zijn leven, hij kon genieten
van een potje klaverjassen of even sleutelen
aan zijn motorfiets. Maar op het laatst was er
veel afgestreept en mocht hij dit leven loslaten.
Op woensdag 19 juni was het afscheid van Jan
Prenger. Wij leven mee met zijn (klein)kinderen
en andere familieleden.

M.J. van Breden
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Bijbelrooster juli/augustus

nEg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

Maandag 1 juli Psalm 88

Dinsdag 2 juli Handelingen 9:1-19a
Woensdag 3 juli Handelingen 9:19b-31
Donderdag 4 juli Romeinen 14:1-12
Vrijdag 5juli Romeinen 14:13-23
Zaterdag 6 juli Psalm 28

Zondag 7 juli Marcus 6:1-6a
Maandag 8juli Psalm 117

Dinsdag 9juli Romeinen 15:1-13
Woensdag 10 juli Romeinen 15:14-24
Donderdag 11 juli Romeinen 15:25-33
Vrijdag 12juli Romeinen 16:1-16
Zaterdag 13 juli Romeinen 16:17-27
Zondag 14 juli Marcus 6:6b-13
Maandag 15juli Marcus 6:14-29
Dinsdag 16 juli Efeziérs 1:1-14
Woensdag 17 juli Efeziérs 1:15-23
Donderdag 18 juli Zacharia 1:1-6
Vrijdag 19juli Zacharia 1:7-17
Zaterdag 20 juli Zacharia 2:1-9
Zondag 21 juli Marcus 6:30-44
Maandag 22 juli Efeziérs 2:1-10
Dinsdag 23 juli Efeziérs 2:11-22
Woensdag 24 juli Zacharia 2:10-17
Donderdag 25 juli Zacharia 3:1-10
Vrijdag 26 juli Zacharia 4:1-14
Zaterdag 27 juli Zacharia 5:1-11
Zondag 28 juli Marcus 6:45-52
Maandag 29 juli Efeziérs 3:1-13
Dinsdag 30 juli Efeziérs 3:14-21
Woensdag 31 juli Zacharia 6:1-8
Donderdag 1 augustus Zacharia 6:9-15
Vrijdag 2 augustus Efeziérs 4:.1-6
Zaterdag 3 augustus Efeziérs 4:7-16
Zondag 4 augustus Marcus 7:1-13
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Bijbelrooster augustus/september

nEg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

maandag 5 augustus Marcus 7:14-23
dinsdag 6 augustus Psalm 29

woensdag 7 augustus Efeziérs 4:17-5:2
Donderdag 8 augustus Efeziérs 5:3-20

Vrijdag 9 augustus Deuteronomium 8:1-6
Zaterdag 10 augustus Deuteronomium 8:7-20
Zondag 11 augustus Marcus 7:24-30
Maandag 12 augustus 1 Korintiérs 15:1-11
Dinsdag 13 augustus 1 Korintiérs 15:12-19
Woensdag 14 augustus 1 Korintiérs 15:20-34
Donderdag 15 augustus 1 Korintiérs 15:35-49
Vrijdag 16 augustus 1 Korintiérs 15:50-58
Zaterdag 17 augustus Psalm 119:89-96
Zondag 18 augustus Marcus 7:31-37
Maandag 19 augustus Psalm 119:97-104
Dinsdag 20 augustus Efeziérs 5:21-33
Woensdag 21 augustus Efeziérs 6:1-9
Donderdag 22 augustus Efeziérs 6:10-24

Vrijdag 23 augustus Psalm 119:105-112
Zaterdag 24 augustus Marcus 8:1-13

Zondag 25 augustus Marcus 8:14-21
Maandag 26 augustus Marcus 8:22-26
Dinsdag 27 augustus Deuteronomium 9:1-14
Woensdag 28 augustus Deuteronomium 9:15-29
Donderdag 29 augustus Deuteronomium 10:1-11
Vrijdag 30 augustus Deuteronomium 10:12-21
Zaterdag 31 augustus Zacharia7:1-14
Zondag 1 september Zacharia 8:1-8
Maandag 2 september Zacharia 8:9-17
Dinsdag 3 september Zacharia 8:18-23
Woensdag 4 september Handelingen 9:32-43
Donderdag 5 september Handelingen 10:1-23a
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Giften/Collecten

Ontvangen giften t/m 24 juni 2024

Ontvangen via: Bestemming Bedrag
S. Betting Wijkfonds Heemse € 20,00
Mevrouw A. Peeneman Wijkfonds Radewijk € 10,00
ds. Wim vd Wel Baalderpot € 750,00
ds. Wim vd Wel PG Hardenberg-Heemse € 250,00
Martijn van Breden Wijkfonds Heemse € 50,00
Martijn van Breden Wijkfonds Heemse € 15,00
Kerkelijk Bureau Baalderpot € 25,00
Kerkelijk Bureau Baalderpot € 25,00
W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
W, Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 15,00
Ina Gerrits Bloemenfonds Heemse € 5,00
Ina en Bert Nijeboer Wijkfonds Radewijk € 10,00
€ 1.185,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeente zijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.

Deze maand hebben wij geen opgave ontvangen van de gehouden collecten.
De redactie

b aSW




Vacature schoonmaakwerk

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PKN HARDENBERG-HEEMSE-RADEWIJK
IS OP ZOEK NAAR BETAALDE KRACHTEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN
IN ZALENCENTRUM DE SCHAKEL TE HARDENBERG

Zoek je een baan die goed te combineren is met je studie of de verzorging van de
kinderen?

Wij zoeken per direct versterking van ons schoonmaakteam in zalencentrum DE
SCHAKEL dat onderdeel is van de Hoftekerk. L.v.m. de regelmatige verhuur van de
ruimtes is het noodzakelijk dat dit gebouw met regelmaat wordt schoongehouden.

Onze voorkeur gaat uit naar 2 kandidaten die in eerste instantie 4 uur per week
willen werken.

Dus, steek je graag de handen uit de mouwen en ben je beschikbaar op, bij voorkeur
donderdag of vrijdag, dan komen wij graag met jou in contact. Je komt te werken in een
gezellig team waarin zoveel mogelijk in tweetallen wordt gewerkt, Het gaat om het

schoonhouden van alle onderdelen van het gebouw,

Wat we van jou verwachten

« Je bent woonachtig in Hardenberg of omgeving

* Je bent in bezit van een rijbewijs en eigen vervoer

« Indien nodig ben je bereid bij te springen in de Aerninckhof te Heemse of de Opgang in
Radewijk,

« Je bent flexibel en werkt minimaal 4 uur per week maar wil, indien nodig, ook meer
uren beschikbaar zijn.

« Je bent voor een langere periode inzetbaar.

« Je hebt de mogelijkheid om snel bij ons te starten.

* Je bent bereid overdag te werken.

« Je bent representatief, klantgericht en collegiaal

wat wij te bieden hebben
« Een leuke baan in een gezellige team.
» Een parttime baan met een jaarcontract voor bepaalde tijd voor 4 uur per week en bij

gebleken geschiktheid zicht op een vast arbeidsovereenkomst, Daarnaast een nul-uren 39



Vacature schoonmaakwerk

« contract zodat wij, in overleg en indien nodig, een beroep op je kunnen doen en de extra
uren die je maakt niet worden belast als overuren.

« Reiskostenvergoeding conform cao

+« Goede secundaire arbeidsvoorwaarden o.a. opbouw vakantiedagen en vakantiegeld.

+ De arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland is van toepassing.

« De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Over ons:

« Je werk voor een kerkelijke organisatie waarin jij en je werk worden gewaardeerd

+ Je werkt samen met de koster/beheerder van het gebouw, een vaste en een vrijwillige
koster
Informatie:

« Bij de koster/beheerder van De Schakel de heer Hilko Klinge tel. 06 2500 7675
Reageren:

* Wij zien jouw sollicitatie graag voor 23 juli 2024 per e-mail tegemoet!
Je kunt deze richten aan de afdeling Personeelszaken van Het College van
Kerkrentmeesters t.a.v. Tineke van den Esker, e-mailadres:
cpwvanremmerden@hotmail.com

}": Ook zo'n mooi exemplaar van het
herinneringsblad van de Hessenwegkerk
ontvangen?

Stuur een e-mail naar Cindy
Grendelman: c.grendelman@gmail.com

De kosten van het blad zijn € 2,00.

Afscheid Hessenwegkerk
4 1951-2024



IN ONZE PROTESTANTSE KERK HARDENBERG-HEEMSE-RADEWIJK

Bestaat het College van Kerkrentmeesters uit een hecht team van mensen,
momenteel bestaande uit 8 personen, dat zich toelegt op de materiéle en financiéle
instandhouding van onze kerk. Het betreft dus een breed palet aan
verantwoordelijkheden waaronder het beheer van de gebouwen, de verantwoordelijkheid
voor medewerkers en vrijwilligers en het financieel beheer van de kerkelijke gemeente.

Wij, als leden van dit College, willen graag:
« Samenwerken aan het gemeente-zijn, bij voorkeur met een afgevaardigde uit elke
wijk.
+ Aandacht hebben voor de mensen die in loondienst zijn en voor de vrijwilligers.
« Ervoor zorgen dat er voldoende mensen en middelen op de juiste plaatsen en
tijden zijn.
 0Oog hebben voor de instandhouding van de gebouwen en daarbij zeker aandacht
hebben voor duurzaamheid.
En daarbij hebben wij een vraag:
WIE WIL ONZE NIEUWE VOORZITTER WORDEN?

Je geloof kan namelijk zoveel mooier worden als je het kunt delen met anderen.

Wil jij met je talenten en competenties een belangrijke bijdrage leveren aan onze kerk en
het Koninkrijk van God?

De Gemeente open en transparant informeren over de financiéle situatie nu en in de
toekomst?

Dan zien wij jouw reactie heel graag tegemoet.

Voor informatie kun je contact opnemen met dhr. H. Bosch, scriba en interim voorzitter,
tel. 06 25 200 359
Of met dhr. H. Dogger, penningmeester tel. 06 49 344 671
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Kerkdiensten

datum tijd kerk predikant opmerkingen wijk

14-jul 9:30 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans Centrum
14-jul 10:00 De Opgang dr. G. den Hartogh Radewijk
14-jul 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Robbert Jan Perk Overstapdienst Heemse
14-jul 9:30 Matrix ds. Piet Langbroek Marslanden
14-jul 11:00 Oostloorn ds. Pieter Noordmans PGHH
Zondag
21-jul 9:30 Hoftekerk ds. Elly Veldman Centrum
21-jul 10:00 De Opgang dr. G. den Hartogh Radewijk
21-jul 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Gijsbert Rohaan Heemse
21-jul 11:00 Qostloorn ds. Elly Veldman PGHH
Zondag
28-jul 9:30 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans Centrum
28-jul 10:00 De Opgang dr. G. den Hartogh Radewijk
28-jul 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Geralda Rohaan Heemse
28-jul 11:00 Oostloorn Wout Kelder PGHH
Zondag
4-aug 9:30 Hoftekerk dr. G. den Hartogh Centrum
4-aug 10:00 De Opgang ds. G. Holverda Radewijk
4-aug 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. A.J. Bouwknecht, Wezep Heemse
4-aug 11:00 Oostloorn dhr, Jan Timmer PGHH
Zondag
11-aug 9:30 Hoftekerk ds. Piet Langbroek Centrum
11-aug 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. J.A.). Seeleman, Haarlem Heemse
11-aug 10:00 De Opgang dr. G. den Hartogh Radewijk
11-aug 11:00 Oostloorn NGK
Zondag
18-aug 9:30 Hoftekerk ds. Wim van der Wel Centrum
18-aug 10:00 De Opgang Wout Kelder Radewijk
18-aug 10:00 Witte of Lambertuskerk  Martijn van Breden Heemse
18-aug 11:00 Oostloorn ds. Wim van der Wel Heilig Avondmaal PGHH
Zondag
25-aug 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. J. de Korte, Benneveld Heemse
25-aug 10:00 De Opgang Wout Kelder Radewijk
25-aug 9:30 Hoftekerk ds. Piet Langbroek Centrum
25-aug 11:00 Oostloorn Jan Timmer PGHH
Zondag
1-sep 9:30 Matrix ds. Yvonne van Benthem Marslanden
1-sep 10:00 Witte of Lambertuskerk  mw. Neeltje Jonkers Heemse
1-sep 10:00 De Opgang ds. Pieter Noordmans Radewijk
1-sep 10:00 Héftekerk ds. Wim van der Wel Heilig Avondmaal Centrum
1-sep 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek Baalderveld
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Een boekje open over ISDOE

In Egypte wonen 13 miljoen Koptische
Christenen. De meerderheid leeft in het Zuiden.
In het gebied Assiut wonen 2,5 miljoen
Christenen. Zij vertegenwoordigen 60 % van de
bevolking. Assiut ligt in een woestijngebied op
375 kilometer ten zuiden van Cairo. Het ligt aan
de Nijl. Die is vanouds de levensader van
Egypte waarlangs de beschaving zich
ontwikkelde, Desondanks leeft in onze tijd 2/3
van de mensen in Assiut onder de
armoedegrens. Er zijn geen onlusten tussen
moslims en christenen: iedereen is druk met
overleven.

Vanuit Nederland willen we deze Koptische
Christenen helpen.We helpen vanuit ISDOE. Dat
staat voor Interkerkelijke Stichting voor
Duurzame Ontwikkeling in Egypte. ISDOE is in
2012 opgericht in Hardenberg. KvK 56536240.
De huidige bestuursleden wonen in
Hardenberg, Almere en Hengelo.

In Egypte is daarna in 2015 een
zusterorganisatie COSHD opgericht.

Dit staat voor Charity Organization for
Sustainble Development.

COSHD is door de overheid erkend onder nr.
1405-2015. Wij werken nauw met hen samen.
Op dit moment draaien er 2 projecten:

1.Een naaiatelier voor jonge meisjes en
vrouwen. Zij leren het vak en de lakens en

dekens die ze maken kunnen verkocht worden.
De opleiding is erkend door Sociale Zaken van
de stad Assiut.

2. Taalles voor arme, analfabetische jongeren
door een gepensioneerde onderwijzer.

In 2019 hebben wij een hulpverzoek van de
Kerken van Assiut ontvangen voor de armste
gezinnen. Er zijn veel weduwen bij hen bekend
die hun gezin van 5 of 6 personen moeten zien
te onderhouden. Daarop zijn wij een
voedselpakkettenactie gestart. Voor €6,- per
stuk kregen veel gezinnen een voedselpakket.
Zij voelden zich bemoedigd en zich met ons in
Christus verbonden. We willen graag veel
armen helpen. Daarom herhalen we deze actie
sindsdien met Pasen en met Kerst. Afgelopen
Pasen zijn er 600 voedselpakketten uitgedeeld.
Doordat de lijnen tussen ISDOE, COSHD en
Koptische Kerken kort zijn kunnen we
garanderen dat de giften echt als voedsel bij
déze groep terecht komt. Er wordt in Assiut
ingekocht. Daardoor blijven de kosten laag en
steunen wij, naast de weduwen, ook de kleine
winkeliers.

Giften zijn van harte welkom op
NL92RABO0177441.178 ; St. ISDOE

Wilt u meer informatie of ook helpen met
ISDOE? Kijk op www.isdoe.nl.

U kunt ook bellen met Louise van Ooyen
(tel.nr.036-5337418). Haar echtgenoot Ayad
Mossad groeide in Assiut op in een tehuis. Hij
spreekt de taal en kent de mensen van COSHD.
Louise en Ayad zorgen dat het geld in Egypte
komt en krijgen de terugrapportage. Zij
rapporteren weer terug naar ISDOE.

U kunt ook bellen met penningmeester
Hennie Davenschot-Prenger (Hoogenweg)
(06-38906829 /0523-262940)
penningmeester@isdoe.nl

Voorzitter, Louise van Ooyen, Almere
Vice-voorzitter, Jacqueline Bakker-Middelkoop,
Brucht



Kleding- en boekenbeurs

Kledingbeurs PKN Hardenberg-Heemse-Radewijk

Op vrijdag 11 oktober en zaterdag 12 oktober wordt in De Schakel weer de kleding- en
boekenbeurs gehouden. De opbrengst gaat deze keer naar

stichting ISDOE, waarover u elders in deze Kerkklank kunt lezen. Wij vinden het een prachtig
doelom te kunnen steunen!

Zoals u weet wordt het sorteren van de kleding en boeken vanaf nu gedaan in sporthal
De Kamp in Baalder. U kunt het gehele jaar kleding brengen bij de volgende adressen:
Fam. Kapteijn, Albert Schweitzerlaan 5 (vlakbij sporthal De Kamp)

Fam. Van der Wel, Floralaan 122, tel. 0523 272860

Fam. Bakker, Ganzebloem 6;

Fam. Imminga, Ondermaat 22, tel. 0523 262832

Fam. Korvemaker, van Raesfeltallee 38;

Mw. Lies van Noort, Leeuwerikenstraat 36

Het is in de vakantietijd wel handig om even te checken of de bewoners van de inleveradressen
thuis zijn.

Vanaf 4 weken voor de beurs, dus vanaf 13 september, kunt u uw goede en schone kleding en
boeken ook bij de volgende adressen inleveren:

Fam. Kerkdijk A. Schweitzerlaan 46

Erica Meijerink, van Speykstraat 4 (centrum)

Fam. Blaak, Eiberhof 21,

Mw. B. Pieffers, Margriet 38

Fam. Van der Wel, Floralaan 122

Fam. Heidotting, Lohnisweg 1

Fam. B. Stegeman, Rheezerweg 53

Hartelijk dank alvast weer voor uw spullen! We helpen samen zo mensen ver weg en dichtbij
en het hergebruik van de kleding en boeken is ook nog eens heel erg duurzaam. Bent u nog
nooit op de beurs geweest? Kom langs, u zult versteld staan van de vele goede spullen en van
het aantal bezoekers! En het is ook altijd erg gezellig, je spreekt weer even allerlei mensen en
de koffie en thee staan altijd klaar.

Namens het bestuur, Gerda van der Wel
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Samen in actie voor Moldavie

De werkgroep Moldavié kijkt tevreden terug op
de eerste actie en de collectes in de afgelopen
maanden. Het project is door de verschillende
wijkgemeenten goed ontvangen en dat maakt
dat de werkgroep enthousiast doorgaat. Op
zondag 29 september staat de fietstocht
‘Happen & trappen voor Moldavié’ op het
programma en later in het jaar, zo tegen de
feestelijke decembermaand, is er waarschijnlijk
opnieuw de gelegenheid om Moldavische
producten te bestellen. Informatie hierover zal
via de nieuwsbrieven worden gedeeld. Dat de
acties voor Moldavié zinvol en noodzakelijk
zijn, wordt hieronder nog maar eens weer
duidelijk wanneer u leest wat ‘Homecare' voor
de mensen betekent.

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen
in Moldavié

Wat telt is de mens achter de mens

In Moldavié is geen zorgstelsel zoals in
Nederland. De overheid heeft onvoldoende
middelen om goede zorg voor kwetsbare
ouderen te betalen. Omdat een groot deel van
de beroepsbevolking in het buitenland werkt
zijn zij niet in staat om voor hun ouders te
zorgen. Kerk in Actie-partner Homecare geeft
hen de zorg en aandacht die ze nodig hebben.
In 2023 kregen 1020 ouderen met
ongeneeslijke ziekten langdurige en palliatieve

46

zorg. Alleen al in de omgeving van de
hoofdstad Chisinau brachten medewerkers van
Homecare ruim 13.200 huisbezoeken.
Homecare brengt de zorgbehoefte van
ouderen nauwkeurig in kaart merkte Daan
Verbaan, relatiebeheerder Kerk in Actie, tijdens
zijn reis naar Moldavié in het afgelopen
voorjaar. “Er wordt rekening gehouden met de
mens achter de patiént. Eerst krijgt hij of zij
uitleg over welke documenten er nodig zijn
om de zorg op te starten. Zo snel mogelijk
daarna beginnen de Homecare-medewerkers
met hun huisbezoeken. Tijdens het eerste
bezoek komt er een arts mee om de toestand
van de patiént te beoordelen en een
behandelplan op te stellen. Indien nodig wordt
er ook psychische hulp ingeschakeld. Een
gesprek met naaste familie, als die tenminste
nog in Moldavié woont, hoort er ook bij."

Meer weten? Op de website:
https://www.pknhardenbergheemse.nl/ is
meer te lezen over Moldavié, de acties en de
mogelijkheid om bij te dragen.

Albert Hakkers,
secr. CvD en lid werkgroep Moldavié



A"\ contactgegevens
WYV 2 colofon

Het kerkelijk bureau (in de Schakel) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van september/
oktober uiterlijk maandag 19 augustus 2024. Kopij bij
voorkeur inleveren per e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43a, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk
0523-216490
vrijw.koster: Mevr. J. Hutten
0523-263488
hutten@kpnmail.nl
Hoftekerk/ De Schakel
Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554

koster: Dhr. H. Klinge
06-25007675
hilkoklinge@hotmail.com
Stephanuskerk
Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240

koster: Mevr. J. Meijer-
Schulenburg

0523-266687 of 06-57050404

jannekemeijer@xs4all.nl
Witte of Lambertuskerk/
De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
coordinator: Marco Kappert
06-33140720

Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523- 277000

koster: Dhr. GJ. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg
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Open Kerk samenzang"

asaawr- - | Stephanuskerk

"Zomertijd"”

Zondag 14 juli
19:00 uur

(orgel)

ledereen van harte welkom



